
Knutselwedstrijd ‘Kleur!’ 

 Wat is er aan de hand? 
Aan de achterkant van dit blad zie je de omslag van een boek.  

Er is een probleem… de illustrator* is zijn ontwerp kwijt! 

Maar… de uitgever* wil echt dit jaar nog een ontwerp hebben! 

Aan alle jongens en meisjes van 6-15 jaar vragen we om daarbij te helpen.  

*Illustrator: iemand die de tekeningen voor een boek maakt. 

*Uitgever: bedrijf dat er voor zorgt dat boeken worden gemaakt en in de boekhandel verkocht kunnen worden. 

 

 Hoe kun je helpen? 
Maak van de boekomslag op de achterkant van dit blad iets moois.  

Zorg ervoor dat het goed bij het verhaal op de achterkant van het boek past.  

Je mag knutselen, tekenen, kleuren, schilderen, het maakt niet uit. Als het maar mooi is! 

 

 Wanneer moet het klaar zijn? 
Lever je boekomslag in tijdens de open ochtend op D.V. woensdag 28-12-2016  van 9.30-12.00 uur. 

 

 Hoe kun je winnen? 
De jury let er op: 

…of je duidelijk rond het thema hebt gewerkt; 

…of je origineel bent met het thema (of je niemand hebt nagedaan); 

…of je origineel bent met de materialen/spullen die je gebruikt; 

…of je omslag bij het verhaal van het boek past; 

…of je netjes hebt gewerkt; 

De winnaar krijgt een leuke prijs en mag op de foto.  

D.V. vrijdag 30-12-2016 maken we om 19.30 uur de winnaar bekend. 

 

 Wat moet je niet vergeten: 
Vul je naam in op dit blad, zodat wij weten wie het gemaakt heeft. 

 

 Pssst… 

We vinden het natuurlijk nóg leuker als je omslag echt op een boek lijkt.  

Neem bijvoorbeeld een oud boek of een leeg macaronipak en knutsel hier de omslag omheen…! 

Zorg dan wel dat je je naam ergens leesbaar in je ‘boek’ zet. 

 

Succes! 

 

 

 
 

Naam illustrator:  ________________________ 

Leeftijd:   ____________________  jaar 



 
 

Kleur! 
Jos en Harold hebben samen met hun vader een heuse boomhut 
gemaakt. Om er te komen moet je aan het eind van de straat het steegje 
door, dan naar rechts, het bruggetje over de singel over, de polder in. 
Dan moet je even doorlopen en bij het tweede hek het weiland in. Daar 
staat aan de waterkant de boomhutboom. Prachtig is de boomhut 
geworden. Je zou er zelfs met z’n drieën in kunnen slapen, zo groot is ‘ie.  

De hut valt alleen nog teveel op. Het hout wat vader van zijn baas kon 
krijgen, was steigerhout. Dat hout is wit, met hier en daar wat donkere 
vegen en strepen. Maar nu de boomhutboom zijn bladeren laat vallen, 
is de hut veel te goed te zien. Daar moet wat aan gebeuren. En zo gaan 
Jos en Harold op deze woensdagmiddag op stap met verfkwasten en 
verfblikken…  

Maar hebben deze jongens de donkere lucht dan niet gezien? Zou de 
boomhut wel waterdicht zijn? En zien ze later op die middag de prachtige 
regenboog tegen de donkere wolken wel? Komt het wel in orde als 
Harold gaat verven, terwijl hij kleurenblind is? 

Lees snel meer over de avonturen van deze blonde broers… 
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